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Welkom
Aansteken van de tafelkaars

Zingen: Psalm118: 3

't Is beter bij de Heer te schuilen

dan dat men bouwt op man en macht.
't Is beter bij de Heer te schuilen

dan dat men hulp van vorsten wacht.
Toen ik mij wenden kon noch keren,
omsloten door der volken ring,
doorbrak ik in de naam des Heren

de knellende omsingeling.

Inleiding
Stilte

INKEER

(we gaan staan)

Zingen: Psalm 118: 5

De Heer is mij tot hulp en sterkte,

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.

Hij is het, die mijn heil bewerkte.

Ik loof de Heer mijn leven lang.

Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:

Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!



Groet
V: De Heer zij met u,
G: ook met u zij de Heer

Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Zingen: Psalm 118: 7 en 9

Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
de poorten der gerechtigheid.

Laat mij de voorhof binnentreden

en loven s Heren majesteit.

Dit is de poort, de poort des Heren,
Gods knechten zullen binnengaan.

God van mijn heil, U wil ik eren,

nu ik uw antwoord heb verstaan.

Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en wees verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning

die tot ons komt in s Heren naam.
Wij zegenen u uit ’s Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

(we gaan zitten)



Kyriégebed
Afgewisseld door gezongen Kyrie lied 301k
(cantorij en gemeente)

Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Zingen: (Cantorij) Uw lente werpt haar licht vooruit

Uw lente werpt haar licht vooruit
waar nog de winter woont.

Zij wekt een vrolijk nieuw geluid
en zet opnieuw de toon.

In stralen rijst uw nieuwe mens,
tegen de nacht bestand.

De diepste schaduw kent zijn grens
zolang uw Paaslicht brandt.

O licht van Christus, zichtbaar woord
waaruit Gods liefde spreekt,

die door de dood niet wordt verstoord
en zelfs door stenen breekt.

En houdt de slaap ons nog verblind,
zijn wij nog niet ontwaakt, -

Gij wekt ons met uw nieuwe wind:
de Geest die levend maakt!



Herschep ons tot het mensenkind
dat U als hartslag heeft,

in U alleen zijn bronnen vindt

en bij uw gratie leeft.

Hergeef de aarde haar gelaat,
verzilver haar met licht

waarin uw trouw te lezen staat.
Vernieuw haar aangezicht!

HET WOORD
Gebed om de Geest

Inleiding op wat we lezen

Lezen: Jesaja 50, 4-7
Vertrouwen op de HEER die helpt

God, de HEER, schoolde mijn tong als die van een leerling,
zodat ik de moedeloze kan opbeuren.

Elke ochtend wekt Hij mijn oor,

rust mij toe om als leerling te luisteren.

God, de HEER, heeft mijn oren geopend

en ik heb geen verzet geboden,

ik ben niet teruggedeinsd.

Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars,

wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan.
Ik heb mijn gezicht niet verborgen

toen ze mij beschimpten en bespuwden.

God, de HEER, zal mij helpen,

daarom word ik niet gekwetst

en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots,

want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.



Zingen: Lied 550

Verheug u, gij dochter van Sion,

en jonkvrouw Jeruzalem, juich!

Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,

de Heer heeft het heden gezegd.

Verheug u, gij dochter van Sion,

en jonkvrouw Jeruzalem, juich!

Hij zal u regeren

met God en met ere.

De wagens, de paarden,

de wapens, de zwaarden,

krijgszuchtige plannen,

Hij zal ze verbannen,

Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van tevoren voorzegd.

Verheug u, gij dochter van Sion,

en jonkvrouw Jeruzalem, juich!

Zijn daden, zij zullen

de aarde vervullen,

voor jood en voor heiden

door dood en door lijden

draagt Hij met zich mede

de blijdschap, de vrede,

Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.

Lezen: Matteus 21: 1-11



Intocht in Jeruzalem

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg
kwamen, stuurde Jezus twee leerlingen eropuit met de
opdracht: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra je het
binnenkomt, zul je een ezelin vinden die daar
vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en
breng ze bij Me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord
dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zul je ze meteen
meekrijgen.’ Dit is gebeurd omdat in vervulling moest gaan
wat door de profeet gezegd is: ‘Zeg tegen vrouwe Sion:
“Kijk, je koning is in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt
op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”
De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had
opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee,
legden er mantels overheen en Jezus ging erop

zitten. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op
de weg uit, anderen braken takken van de bomen en
spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor
Hem uit liepen en achter Hem aan kwamen, riepen
luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij
die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste
hemel!’

Toen Hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep
en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. Uit de menigte
werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in
Galilea.’

Zingen: (cantorij): Ga voort

Ga voort, ga voort met majesteit! Een luid Hosanna spoort
u aan.Uw dienstbaar dier vervolgt zijn weg.
De lopers zijn al uitgelegd.



Ga voort, ga voort met majesteit!
Uw dood deemoedig tegemoet.
Begint dan zo uw heerschappij

die onze dood voor goed verdrijft?

Ga voort, ga voort met majesteit!
Uw laatste groot gevecht is daar.
Uw Vader op zijn hoge troon,
wacht op U, zijn geliefde zoon.

Ga voort, ga voort met majesteit!
Met schrik en met verwondering
zien aard en hemel zwijgend aan
hoe gij als lam ter slachtbank gaat.

Ga voort, ga voort met majesteit!
Uw dood deemoedig tegemoet.
Een mens buigt onder onze pijn.
Zal God niet zijn bevrijder zijn?

Verkondiging
Piano/orgelspel
Zingen: Lied 438: 1,3 en 4

God lof! Nu is gekomen

Gods aangename tijd:

de koning onzer dromen,

de Heer der heerlijkheid
treedt, zonder praal en pracht,
in onze wereld binnen,

om hier te overwinnen

de duivel en zijn macht.



Gij machtigen der aarde,

't is uit met Gods geduld,

zo gij Hem niet aanvaarden,
Hem niet aanbidden zult.

Wie in hun trots en waan

zich tegen Hem verheffen,

die zal zijn gramschap treffen,
die doet Hij ondergaan.

Gij armen en verdrukten,
waar gij op aarde zijt,
gebeukten en gebukten

in deze boze tijd, -

houd moed, Hij nadert al!

Gij moogt uw held ontvangen,
de vorst van uw verlangen,
met liederen zonder tal!

Mededelingen

GEBEDEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader ...

ZENDING EN ZEGEN

(we gaan staan)

Slotlied 659: 1, 2 en 3

Kondig het jubelend aan,

laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan:
God heeft ons wedergeboren!



Zing met een juichende stem,
adem weer opgetogen,

dit is Jeruzalem,

ere zij God in den hoge!

Hier heeft de Heer ons geleid,
hier doet Hij Israél wonen

uit de ellende bevrijd,

God zal het lijden ons lonen.

Zegenbede: 1x cantorij, 2¢ keer met gemeente

God zal met je meegaan als licht in je ogen
als lamp voor je voet, als hand op je hoofd
en arm om je schouder;

als baken bij ontij en verte die wenkt

als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt

en woord dat je voorgaat.

G: Amen (3x gezongen)

Inzameling van de gaven
De 1¢ collecte is bestemd voor St. Immanuel de 2¢ voor
International Bible Translation

respectievelijk bus 1 en 2 bij de uitgang)

U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de
Diaconie Protestantse gemeente Bennebroek,

NL 20 RABO 0306985683 0.v.v.: Collecte 29 maart 2026.
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